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NƯỚC PHÁP DƯỚI THỜI NICOLAS SARKOZY: NGOẠI 

GIAO TRUYỀN THỐNG HAY BƯỚC NGOẶT MỚI
*
 

Nguyễn Quang Chiến
** 

*
 

**
Những nhận xét và đánh giá ban đầu 

được trình bày dưới đây về chính sách đối 

ngoại của tân Tổng thống Pháp Nicolas 

Sarkozy chưa thể được coi là hoàn chỉnh, 

vì chỉ dựa vào những diễn biến và sự kiện 

kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống và 

sau hơn 4 tháng cầm quyền của ông. Để 

có cái nhìn tổng thể và có hệ thống về 

chính sách đối ngoại mới của Pháp cần 

phải chờ thêm thời gian và nhất là những 

định hướng nêu trong hai cuốn sách trắng 

dự kiến công bố vào năm 2008 về “Chính 

sách đối ngoại và châu Âu” và “Chính 

sách quốc phòng và an ninh quốc gia”, 

dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống 

Pháp.  

Những “biểu hiện ngoại giao” trước và 

trong những ngày đầu nhiệm kỳ tổng 

thống của Sarkozy gây ra không ít định 

kiến bất lợi trong giới chính trị quốc tế về 

ông. Người ta khó bỏ qua việc ông đã coi 

phản ứng của Pháp đối với cuộc chiến 

tranh đơn phương của Mỹ tại I-rắc là một 

cử chỉ “xấc xược”. Người ta cũng không 

                                           
*
 Tiếp phần I của bài viết đăng trong Tạp chí 

Nghiên cứu Quốc tế, số 2 (69) tháng 6/2007.  
**

 Vụ trưởng, Học viện Quan hệ Quốc tế. 

quên ông “tự hào là người bạn của Mỹ”, 

tự hào với biệt danh “Sarko người Mỹ”, 

đã tuyên bố: “Nước Pháp đã trở lại Mỹ”. 

Ông là người ủng hộ chủ nghĩa tự do Bắc 

Đại Tây Dương, ngưỡng mộ sức mạnh và 

khuôn mẫu xã hội Mỹ: “Tôi khâm phục sự 

năng động, sự linh hoạt của xã hội Mỹ, 

khả năng cất nhắc ở cấp cao nhất những 

con người có bản sắc khác nhau”.
1
 Ông có 

thiện cảm đặc biệt với Ix-ra-en và có quan 

điểm cứng rắn trong vấn đề nhập cư. Bên 

cạnh đó, những tuyên bố của Sarkozy về sự 

“đoạn tuyệt” với quá khứ, sự “hồi sinh” 

hoặc “ra đời của một nước Pháp mới”, kèm 

theo những cuộc tranh luận sâu rộng với 

những quan điểm và đánh giá rất khác nhau 

không khỏi khiến dư luận trong và ngoài 

nước nghi ngại và đặt câu hỏi về những thay 

đổi trong chính sách đối ngoại sẽ diễn ra 

dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông.  

 Đoạn tuyệt, đổi hướng hay điều 

chỉnh, khác biệt?  

Sự đoạn tuyệt của Sarkozy về chính 

sách đối ngoại Pháp, mà dư luận đã nói tới 

                                           
1
 Nicolas Sarkozy, Trả lời phỏng vấn New York 

Times, ngày 24/9/2007. 
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nhiều đã không diễn ra theo hướng quay 

ngoắt 180°. Nói đúng hơn là sự lựa chọn 

chiến lược đối ngoại của Sarkozy dựa trên 

chủ nghĩa hiện thực mới, và chính sách 

hiện thực “realpolitik” dựa trên sức mạnh, 

liên minh, lợi ích quốc gia, cũng như cách 

tiếp cận truyền thống về quản lý các xung 

đột. Giữa những đánh giá nhìn bề ngoài có 

thể khác nhau của các nhà phân tích chính 

trị quốc tế: “Điều rõ nét nhất trong chính 

sách đối ngoại của Sarkozy có thể là sự 

đoạn tuyệt với chủ nghĩa De Gaulle”
2
 và 

“Sarkozy là một tân De Gaulle trong trang 

phục của ngoại giao hiện đại”,
3
 chúng ta 

có thể sàng lọc và nhận thấy những khác 

biệt trong ngoại giao Sarkozy so với ngoại 

giao truyền thống. Sarkozy cũng đã từng 

nói: “Dường như cho tới nay chúng ta vẫn 

chưa xác định trụ cột của chính sách đối 

ngoại của Pháp là gì. Điều đó không có 

nghĩa là phải xóa bỏ đi tất cả, chính sách 

đối ngoại dưới thời Jacques Chirac cho 

thấy có nhiều mặt nổi trội. Nhưng sự tiến 

triển của thế giới buộc chúng ta phải tiến 

hành những thay đổi”.
4
  

Những thay đổi đó có thể được nhận 

thấy trên ba điểm: quan niệm về sự thống 

trị của hệ tư tưởng; chính sách thân Mỹ và 

hòa nhập với NATO; phương pháp tiếp 

                                           
2
 Bertrand Badie, Trả lời phỏng vấn trên báo Le 

Monde, ngày 15/5/2007 
3
 Theo Pierre Baylau, Tạp chí Le Point, số 1820, 

2/8/2007.  
4
 Nicolas Sarkozy, “Nước Pháp, cường quốc tương 

lai”, Tạp chí Chính trị quốc tế, số 115, 2007. 

cận ngoại giao. Trong khi đó, những định 

hướng chính sách đối ngoại của Pháp trình 

bày trong diễn văn của Sarkozy tại Hội 

nghị ngoại giao ngày 27/8/2007 đã cho 

phép các nhà phân tích chính trị trong và 

ngoài nước thống nhất về một nhận định 

cơ bản: Sarkozy sẽ không gây nên một 

cuộc cách mạng trong chính sách đối 

ngoại như đã làm trong đối nội.  

Đánh giá của giáo sư Bertrand Badie 

“Với sự rút lui của Jacques Chirac khỏi 

sân khấu chính trị, những di sản cuối cùng 

của chính sách đối ngoại có nguồn gốc từ 

chủ nghĩa De Gaulle có khuynh hướng bị 

xóa nhòa”,
5
 phải được nhìn nhận dưới góc 

độ hệ tư tưởng. Sarkozy dứt bỏ những 

ràng buộc của một chiến lược đối ngoại 

dựa trên hệ tư tưởng De Gaulle. Theo ông, 

đó là một hệ tư tưởng đã lỗi thời vì chính 

sách độc lập dân tộc của De Gaulle được 

xây dựng, phát triển trong bối cảnh Chiến 

tranh lạnh, khi châu Âu còn là con tin của 

cuộc xung đột Mỹ-Liên Xô. Sự tồn tại kéo 

dài của hệ tư tưởng này trong suốt gần 50 

qua, kể cả khi Chiến tranh lạnh đã chấm 

dứt là một điều bất bình thường, và đó 

cũng chính là lý do dẫn đến sự trì trệ, bảo 

thủ trong chính sách đối ngoại của Pháp, 

dập khuôn theo những lối mòn của hệ tư 

tưởng De Gaulle. Với Sarkozy, mọi sự 

tham chiếu về tư tưởng chỉ mang tính chất 

                                           
5
 Bertrand Badie, Trả lời phỏng vấn trên báo Le 

Monde, ngày 6/4/2007.  
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tương đối, ngoại giao phải được thể hiện 

sống động với hiện tại và hướng theo chủ 

nghĩa thực dụng để phục vụ lợi ích quốc 

gia. Từ quan điểm đó, có thể nhận thấy 

những chiều hướng mới trong chính sách 

đối ngoại của Sarkozy: “Nicolas Sarkozy 

là một nhà tân bảo thủ với cuốn hộ chiếu 

Pháp, là vị Tổng thống thoát khỏi sự gò bó 

ám ảnh của chủ nghĩa De Gaulle mà đặc 

trưng là phải làm khác so với Mỹ”,
6
 “Bài 

phát biểu về chính sách đối ngoại của 

Sarkozy cho thấy thiên hướng xuất hiện 

một luồng tư tưởng mới bao hàm chủ 

nghĩa Bắc Đại Tây Dương, đặc tính của 

phương Tây và một quan niệm gắn với 

bản sắc châu Âu, một sự đoạn tuyệt đối 

với nhãn quan của De Gaulle-Chirac về sự 

huy hoàng của Pháp và đối với một nền 

ngoại giao Pháp hiện diện ở mọi chốn”.
7
  

Sự khác biệt trong ngoại giao Sarkozy 

liên quan nhiều đến phương pháp tiếp cận 

ngoại giao, hoặc phong cách ngoại giao 

mới. Đó là chủ trương “xây dựng một nền 

ngoại giao tỏa sáng, tích cực và hiệu quả 

hơn”, “một nền ngoại giao ảnh hưởng, 

hướng vào công dân và các xã hội”.
8
  

Người ta nhận thấy một sự chuyển 

mình của ngoại giao Pháp, thể hiện qua sự 

                                           
6
 Richard Perle, Cựu Chủ tịch Hội đồng quốc 

phòng Pentagon, Le Figaro, ngày 10/5/2007.  
7
 Bertrand Badie, Trả lời phỏng vấn trên Le Monde 

ngày 15/5/2007. 
8
 Bernard Kouchner, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007.  

hiện diện thường trực, sự năng động và 

can dự mạnh vào đời sống quốc tế, một ý 

chí muốn khẳng định vai trò tích cực và 

ảnh hưởng của một nước ủy viên thường 

trực Hội đồng Bảo an LHQ trong việc giải 

quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Người ta cũng nhận thấy một nước Pháp 

“ăn to nói lớn”, tự tin hơn và có thể có 

một vai trò dễ được thừa nhận hơn trong 

hệ thống quan hệ quốc tế. 

Một sự tiếp nối cơ bản của chính sách 

đối ngoại truyền thống  

Ngoại giao dưới thời Sarkozy vẫn sẽ là 

sự tiếp nối của những đường lối truyền 

thống cơ bản được xây dựng từ thời De 

Gaulle và tiếp tục duy trì qua các đời 

Tổng thống Georges Pompidou, Valéry 

Giscard d‟Estaing, François Mitterrand và 

Jacques Chirac. Chính sách đối ngoại  

phải thể hiện được vai trò, vị trí của Pháp 

cũng như những tham vọng đối với châu 

Âu và những giá trị mang tính toàn cầu 

của Pháp Sarkozy tuyên bố: “Nước Pháp 

luôn mang theo một thông điệp và những 

giá trị đầy ảnh hưởng trên thế giới, thông 

điệp của tuyên ngôn về quyền con người 

và công dân, về chủ nghĩa nhân văn, và 

mới đây về chủ nghĩa nhân đạo và nghĩa 

vụ phải bảo vệ”.
9
  

                                           
9
 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007.  
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Mục tiêu của chính sách đối ngoại cũng 

được đặt trong khuôn khổ đó: “Bảo vệ và 

thúc đẩy lợi ích, bảo đảm an ninh bên 

trong, bên ngoài và sự phồn vinh của nước 

Pháp. Nhưng lợi ích của Pháp không chỉ 

áp dụng cho những mục tiêu này, mà còn 

liên quan tới hình ảnh của chúng ta, sự 

trung thành với những giá trị của chúng ta 

và vai trò, ảnh hưởng của chúng ta”.
10

 

Chính vì lẽ đó mà Sarkozy chủ trương một 

chính sách “ngoại giao ảnh hưởng” thông 

qua một “ngoại giao hành động” với việc 

liên tục đưa ra những sáng kiến chi phối 

đời sống quan hệ quốc tế.  

Đối với Pháp, hòa bình, an ninh, trật tự 

thế giới và các vấn đề toàn cầu chiếm vị 

trí quan tâm hàng đầu. Ba thách thức đặt 

ra cho ngoại giao Pháp là làm thế nào để 

ngăn chặn bùng nổ một cuộc đối đầu giữa 

Hồi giáo và phương Tây? Phản ứng như 

thế nào trước sự hội nhập của các nước 

khổng lồ mới trỗi dậy như Trung Quốc, 

Ấn Độ, Bra-xin vào trật tự thế giới mới? 

Giải quyết những vấn đề toàn cầu lớn 

đang đe dọa nhân loại như thế nào? Quan 

điểm của Pháp là “Sử dụng sức mạnh mà 

không có tầm vóc chính trị thì chưa đủ. 

Ưu tiên hàng đầu vẫn phải là chính trị, là 

chủ nghĩa nhân văn”.
11

 Bên cạnh đó, vấn 

đề an ninh phòng thủ chiếm vị trí quan 

                                           
10

 Diễn văn của Ngoại trưởng Pháp Bernard 

Kouchner tại Hội nghị ngoại giao 2007, ngày 

27/8/2007.  
11

 Như trên.  

trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp. 

Là một cường quốc hạt nhân, Pháp chủ 

trương xây dựng một chính sách quốc 

phòng dựa trên sức mạnh răn đe. Trước 

các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố 

quốc tế và nguy cơ chạy đua vũ trang, phổ 

biến vũ khí hạt nhân, lập trường của Pháp 

là sẵn sàng sử dụng vũ khí răn đe để đảm 

bảo an ninh quốc gia, bảo vệ đồng minh, 

chống lại chủ nghĩa khủng bố. Pháp ưu 

tiên dành 18% tổng ngân sách quốc phòng 

để tăng cường lực lượng răn đe, chú trọng 

hiện đại hóa lực lượng quân đội cũng như 

các phương tiện và vũ khí quân sự, trong 

đó có các loại tàu ngầm hiện đại, tên lửa 

mang đầu đạn hạt nhân thế hệ mới M.45, 

M.51 (tầm xa 8000 km).  

Chủ trương thúc đẩy sáng kiến về bảo 

vệ môi trường và đấu tranh chống biến đổi 

khí hậu - một trong những đặc trưng của 

chính sách ngoại giao Chirac - đã được 

Sarkozy tái khẳng định ngay trong bài 

phát biểu đầu tiên ở cương vị Tổng thống. 

Pháp kêu gọi tăng cường ý thức trách 

nhiệm, tình đoàn kết và viện trợ tài chính 

cho các nước đang phát triển để vượt qua 

những thử thách, khó khăn mang tính toàn 

cầu: “Nhân danh nước Pháp, tôi kêu gọi 

tất cả các quốc gia cùng hợp sức để thiết 

lập một trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 

dựa trên ý tưởng tất cả tài sản chung của 

nhân loại phải được toàn nhân loại quản lý 

một cách có trách nhiệm. LHQ phải chăm 

lo đảm bảo cho mọi người trên thế giới 
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được hưởng mọi nguồn lực, nước, năng 

lượng, thức ăn, thuốc chữa bệnh và kiến 

thức”.
12

  

Trong một “thế giới trở thành đa cực”, 

nước Pháp dưới thời Sarkozy sẽ tiếp tục 

thực hiện chính sách đa phương và “đóng 

góp vào sự hình thành một chủ nghĩa đa 

phương có hiệu quả, dựa trên sự tôn trọng 

của tất cả các nước về những nguyên tắc 

chung và có đi có lại”.
13

 Bộ trưởng Ngoại 

giao Kouchner cũng tỏ rõ quan điểm: “Tôi 

là người kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa đa 

phương”.
14

 Pháp chủ trương giải quyết 

những bất đồng, xung đột thông qua các 

biện pháp hòa bình, trong khuôn khổ đa 

phương: “Không một nước nào có thể tự 

áp đặt luật lệ riêng của mình cho thế giới, 

vì thế, tôi tin rằng hòa bình sẽ là sản phẩm 

của chủ nghĩa đa phương”.
15

 Pháp cũng 

khẳng định gắn bó với các thể chế đa 

phương, đứng đầu là LHQ trong việc giải 

quyết các vấn đề quốc tế: “Trong thế giới 

mà số phận của chúng ta lệ thuộc vào 

nhau, LHQ không thể bị yếu đi, LHQ phải 

mạnh lên. Đối với nước Pháp, cải cách 

LHQ là một ưu tiên tuyệt đối để thích ứng 

                                           
12

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Đại hội đồng 

LHQ ngày 25/9/2007.  
13

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007. 
14

 B. Kouchner, Trả lời phỏng vấn Le Figaro ngày 

19/9/2007.  
15

 Nicolas Sarkozy, Trả lời phỏng vấn New York 

Times ngày 24/9/2007.  

với thực tế của thế giới”.
16

 Trong khuôn 

khổ quan hệ giữa các tổ chức đa phương, 

mong muốn của Pháp là kết hợp “một chủ 

nghĩa đa phương có hiệu quả với một 

chính sách châu Âu mạnh mẽ và thống 

nhất hơn”.
17

  

Nước Pháp dưới thời Sarkozy vẫn là 

nước Pháp thủy chung, cởi mở với bè bạn 

và với các giá trị cùng chia sẻ: “Nước 

Pháp muốn đem sự trung thành của mình 

phục vụ cho sự cởi mở đối với các nước. 

Nước Pháp luôn sẵn sàng đối thoại với 

mọi nước, ở mọi châu lục trên thế giới”.
18

 

Pháp sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của 

mình trong việc bảo vệ những giá trị nhân 

văn, sự đa dạng văn hóa với quan điểm 

“Sẽ không có hòa bình nếu không tôn 

trọng sự đa dạng, bản sắc dân tộc, các tôn 

giáo và tín ngưỡng, văn hóa”.
19

 Ngoại 

giao văn hoá của Pháp sẽ được triển khai 

mạnh mẽ hơn để tăng thêm ảnh hưởng và 

sức hút của Pháp trên thế giới thông qua 

mạng lưới các trường đại học, ngôn ngữ 

và văn hóa. Một số biện pháp cải tiến tổ 

chức các cơ quan đa phương tiện, nội 

dung, chất lượng thông tin đối ngoại sẽ 

được tiến hành nhằm tạo điều kiện cho 

                                           
16

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Đại Hội đồng 

LHQ ngày 25/9/2007.  
17

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007. 
18

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Đại hội đồng 

LHQ ngày 25/9/2007.  
19

 Như trên.  
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dân chúng ở mọi nơi trên thế giới tiếp cận 

dễ dàng, nhanh chóng với mọi thông tin, 

hình ảnh về nước Pháp ngày nay. Lĩnh 

vực Pháp ngữ, đặt dưới sự chỉ đạo của 

một Quốc vụ khanh chuyên trách về hợp 

tác và Pháp ngữ ở Bộ Ngoại giao, sẽ tiếp 

tục chiếm một vị trí quan trọng trong 

chính sách đối ngoại: “Ngôn ngữ đem lại 

một thông điệp chính trị, một nhãn quan 

về thế giới. Khi tiếng Pháp được sử dụng 

bởi các dân tộc rất khác nhau như ở Li-

băng, Ni-giê hay Việt Nam, đó chính là 

biểu hiện sống động về cộng đồng chung 

số phận giữa chúng ta và họ”.
20

   

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài 

chính, hàng năm Pháp không ngừng tăng 

viện trợ phát triển (ODA), từ 4.454 triệu 

EUR năm 2000 lên 8.123 triệu EUR năm 

2005, năm 2006 tăng hơn 200 triệu EUR 

và năm 2007 tăng hơn 860 triệu EUR 

(10,3%) so với 2005. Viện trợ phát triển 

của Pháp năm 2005 chiếm 0,47% GDP, 

đứng đầu trong nhóm G7.
21

 Pháp sẽ duy 

trì mức viện trợ phát triển như hiện nay, 

nhưng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, 

phân bổ theo khu vực địa lý và ưu tiên các 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, phát 

triển bền vững. Bên cạnh đó, việc cung 

                                           
20

 Nicolas Sarkozy, “Vì một nền Pháp ngữ sống 

động và quảng đại chúng”, Le Figaro, ngày 

22/3/2007. 
21

 Bản tin thứ Năm, số 68, ngày 18/1/2007, Vụ 

Chính sách Phát triển, Tổng vụ Hợp tác quốc tế và 

Phát triển, Bộ Ngoại giao Pháp.  

cấp viện trợ sẽ tùy thuộc vào hiệu quả trên 

thực tế và tình trạng tôn trọng dân chủ, 

nhân quyền, chống tham nhũng tại các 

nước nhận viện trợ: “Tăng nhiều viện trợ 

phải đồng nghĩa với tăng hiệu quả, có 

nghĩa là công việc quản lý phải không 

ngừng đạt được những tiến bộ mới”.
22

  

Trong quan hệ với các nước và khu 

vực, Pháp duy trì thứ tự ưu tiên khi chính 

sách đối ngoại truyền thống: châu Âu và 

việc xây dựng, củng cố Liên minh châu 

Âu (EU); châu Phi và Trung Đông; quan 

hệ với các nước lớn, trước hết là Mỹ, Nga, 

Trung Quốc và cuối cùng là các khu vực 

khác (châu Á, khu vực Mỹ La-tinh). Châu 

Âu vẫn chiếm “vị trí ưu tiên tuyệt đối” 

trong chính sách đối ngoại của Sarkozy, 

với tinh thần “Không có EU mạnh và tích 

cực, nước Pháp không thể đem lại những 

lời giải đáp có hiệu quả cho những thách 

thức của thời đại. Không có một châu Âu 

đảm đương vai trò cường quốc, thế giới sẽ 

không có được một cực cân bằng cần 

thiết”.
23

 Đối với các nước thành viên EU, 

bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ 

truyền thống của trục Pháp-Đức - vẫn 

được coi là cốt lõi, nhưng không còn là 

hạt nhân duy nhất trong châu Âu mở rộng, 

Pháp sẽ chú trọng hơn trước quan hệ với 

Anh, Tây Ban Nha, I-ta-li-a và Ba Lan. 

“Sự trở lại của Pháp tại châu Âu”, như 

                                           
22

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007.  
23

 Như trên.  
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Sarkozy đã tuyên bố, đã được đánh dấu 

đậm nét bằng nét những sáng kiến giải 

quyết bế tắc của EU để thông qua dự thảo 

Hiệp ước lược giản thay thế cho Hiến 

pháp châu Âu, sáng kiến thành lập một 

Hội đồng cố vấn gồm 13 chính khách nổi 

tiếng của các nước thành viên để cho ý 

kiến về tương lai của châu Âu tới 2020-

2030, về bản sắc cũng như giới hạn địa lý 

của châu Âu… Pháp tích cực chuẩn bị cho 

nhiệm kỳ chủ tịch EU vào sáu tháng cuối 

năm 2008, hy vọng sẽ trở lại vị trí là đầu 

tàu, động lực chính cho công cuộc xây 

dựng châu Âu.  

Một phong cách ngoại giao mới 

Biểu hiện khác biệt có thể nhận thấy 

ngay ở Ngoại giao Sarkozy là sự thay đổi 

phong cách. Nếu như ngoại giao truyền 

thống của Pháp mang phong cách tinh tế, 

lịch lãm và nhân văn, thì ngoại giao 

Sarkozy lại mang nặng đặc trưng của chủ 

nghĩa thực dụng và hiệu quả. Ông nhìn 

nhận quan hệ quốc tế dưới một lăng kính 

khác với những người tiền nhiệm, coi 

trọng kết quả hơn là những nguyên tắc. 

Ngay từ những hoạt động ngoại giao đầu 

tiên của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại 

giao Pháp, thế giới đã cảm nhận một sự 

khác biệt rất rõ nét trong phương pháp tiếp 

cận ngoại giao. Trước hết, đó là một 

phong cách “ngoại giao sự thật”, “ngoại 

giao ngôn từ”. Phát biểu của Sarkozy tại 

các diễn đàn châu Âu, G8 hoặc LHQ, tại 

các cuộc gặp gỡ, các chuyến thăm chính 

thức, cũng như những tuyên bố của 

Kouchner đã thể hiện quan điểm không 

ngần ngại nêu thẳng và trực diện những 

chủ đề gay cấn với các nhà đối thoại: “Tôi 

cho rằng ngày nay có một nền ngoại giao 

sự thật và một nền ngoại giao hành động, 

và người ta không thể ẩn náu mình sau 

những lời nói”.
24

  

Đó còn là một phong cách “ngoại giao 

thực địa”, với hai đặc trưng là cường độ 

hoạt động và bám sát mạng lưới. Chủ 

trương của Sarkozy là trong một thế giới 

vận động không ngừng, ngoại giao phải 

thể hiện đầy đủ sự năng động của mình để 

tìm tòi, phát hiện và kiến nghị các giải 

pháp đảm bảo tính thời sự cao nhất. Các 

chuyến thăm, làm việc chính thức, các 

cuộc tiếp xúc, trao đổi, các hội nghị quốc 

tế, khu vực, những chuyến khảo sát thực 

tế đã tăng lên nhiều lần so với trước, tại 

mọi các địa bàn. Quốc vụ khanh phụ trách 

các vấn đề châu Âu Jean Pierre Jouyet 

dành trọn hai ngày trong tuần để làm việc 

ngay tại Bruxelles, nắm bắt và trực tiếp 

giải quyết các công việc với các cơ quan 

thể chế EU. Ngoại giao phải thể hiện tính 

bao quát thông qua các mạng lưới tạo lập 

nên, tích cực, sâu sát, tăng cường các cuộc 

tiếp xúc với các giới chính trị, nghị viện 

và giới nghiên cứu, học giả, các tổ chức 

                                           
24 Bernard Kouchner, Phát biểu trên Đài France 

Inter ngày 19/9/2007.  
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phi chính phủ, xã hội-nghề nghiệp… để 

nắm bắt và giải quyết trúng vấn đề, kể cả 

trong nước và quốc tế. Bộ trưởng Ngoại 

giao Pháp đã nói tới một “nền ngoại giao 

nội địa” vì lẽ đó.  

Đó cũng là một phong cách “ngoại giao 

hành động” ngoại giao tấn công, luôn tìm 

tòi cái mới và đưa ra sáng kiến. Dưới thời 

Sarkozy, Pháp liên tục đưa ra những sáng 

kiến về các vấn đề bức xúc của đời sống 

chính trị, an ninh và kinh tế, xã hội quốc 

tế. Một số sáng kiến đã đem lại hiệu quả, 

góp phần nâng cao uy tín của Pháp: Hiệp 

ước lược giản thay thế cho Hiến pháp 

châu Âu đã giúp EU ra khỏi sự bế tắc về 

thể chế, thành lập lực lượng phối hợp giữa 

LHQ và Liên minh châu Phi để quản lý 

khủng hoảng và nhân đạo tại vùng 

Darfour, thương lượng với Li-bi để giải 

quyết vụ con tin người Bun-ga-ri… Kết 

quả lớn hơn mà phong cách ngoại giao 

mới của Pháp đem lại là hình ảnh của một 

nước Pháp trẻ trung, năng động, bắt nhập 

với những thay đổi của thế giới đương đại. 

Cũng cần phải nói thêm rằng việc Mỹ  

hoan nghênh và ủng hộ phong cách mới 

này đã giúp cho tiếng nói của Pháp tăng 

thêm trọng lượng.  

Tuy nhiên, không phải phong cách 

ngoại giao mới này nhận được sự hưởng 

ứng tích cực của tất cả. Nhiều khi các nhà 

đối thoại của Paris đã tỏ ra khó chịu trước 

thái độ được coi là “kẻ cả”, “tìm cách áp 

đặt”, chủ trương “hoặc anh đi với tôi, hoặc 

tôi đi một mình”, những biểu hiện chỉ 

trích thái quá theo kiểu “một mình chống 

lại tất cả” hoặc những sáng kiến “mọi 

phương vị” của Sarkozy. Một vài tuyên 

bố, bình luận “lạc điệu” của Bộ trưởng 

Ngoại giao Pháp đã dấy lên cả một chiến 

dịch phản đối của một bộ phận dư luận, 

nhất là qua việc chỉ trích Thủ tướng I-rắc, 

và đề cập tới “phương án tồi tệ nhất” là 

“chiến tranh” trong việc giải quyết vấn đề 

hạt nhân của I-ran.  

“Một kỷ nguyên mới trong quan hệ 

của Pháp với Mỹ”
25

  

Thay đổi đầu tiên và lớn nhất trong 

chính sách đối ngoại của Pháp dưới thời 

Sarkozy là sự từ bỏ chính sách độc lập có 

hệ thống với Mỹ - một nét đặc trưng lớn 

của ngoại giao truyền thống Pháp, để 

chuyển hướng thực hiện một chính sách 

thân Mỹ, ngả về Mỹ: “Chính quyền Mỹ 

hài lòng được làm việc với một người cởi 

mở với các giải pháp thực dụng và không 

bị tác động bởi những lý lẽ mang tính hệ 

tư tưởng về sự thống trị của Mỹ”.
26

 Với 

Sarkozy, thời kỳ bất đồng có tính hệ thống 

giữa hai nước xuất phát từ sự khác biệt 

trong tiếp cận, đánh giá và xử lý các vấn 

đề quốc tế đã đi vào quá khứ, quan hệ 

giữa hai nước đã chuyển sang một trang 

mới, tăng cường quan hệ hữu nghị và liên 

                                           
25 Tuyên bố ngày 7/5/2007 của Tony Snow, người 

phát ngôn Nhà Trắng.  
26

 Charles Kupchan, Le Monde, ngày 7/5/2007.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Các vấn đề Quốc tế 

61 Nghiên cứu Quốc tế - Số 70 

minh hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực 

chính trị, an ninh phòng thủ, dân chủ nhân 

quyền và kinh tế: “Chirac bất đồng một 

cách có hệ thống với chính quyền Mỹ. 

Sarkozy được coi là người có thể có 

những điểm không nhất trí với Mỹ nhưng 

không lấy đó là một vấn đề nguyên tắc”.
27

  

Thời kỳ trăng mật trong quan hệ Pháp-

Mỹ kể từ khi Sarkozy lên cầm quyền thể 

hiện trước hết qua việc thắt chặt mối quan 

hệ cá nhân (lần đầu tiên một Tổng thống 

Pháp nghỉ hè tại trang trại của Tổng thống 

Bush, và lần đầu tiên sau 4 năm mới lại có 

một chuyến thăm chính thức của Tổng 

thống Pháp tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới), 

việc tăng cường các cuộc viếng thăm lẫn 

nhau của chính giới hai nước. Nhưng điều 

quan trọng hơn là những động thái ngoại 

giao ủng hộ Mỹ thể hiện từ phía Pháp. 

Lập trường cứng rắn của Pháp trong vấn 

đề I-ran, chuyến thăm đầu tiên của Bộ 

trưởng Ngoại giao Pháp tại I-rắc kể từ 

2003, sự cộng tác tích cực của Pháp với 

NATO trong việc bảo đảm an ninh tại Áp-

ga-ni-xtan, ý định gia nhập trở lại Bộ chỉ 

huy thống nhất NATO dưới sự lãnh đạo 

của Mỹ… cho thấy chính quyền Sarkozy 

tìm cách tái thiết mối liên minh chặt chẽ 

với Mỹ. Giới chính trị tại Pháp đã lên 

tiếng cảnh báo về việc này: “Từ bỏ chính 

sách cân bằng, xác định chính sách của 

Pháp trên cơ sở lập trường của Mỹ không 

                                           
27

 Theo Philip Gordon, Le Monde, ngày 7 /5/2007.  

phải là một điều tốt lành cho Pháp”.
28

 Cựu 

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Hubert 

Védrine cũng bày tỏ lo ngại về “một sự 

chuyển dịch của chính sách đối ngoại 

Pháp theo hướng xích lại, thậm chí ngả 

hẳn theo lập trường của chính quyền 

Bush”.
29

  

Tuy nhiên, sự cải thiện quan hệ song 

phương này không phải không có những 

giới hạn. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã 

xác định mối quan hệ Pháp-Mỹ sẽ là “bạn 

bè, đồng minh, nhưng không phải theo 

đuôi lập trường của Mỹ”. Tổng thống 

Sarkozy cũng nhấn mạnh: “Tôi là một 

người bạn của Mỹ, nhưng bạn không có 

nghĩa là chư hầu. Tôi có những điểm 

không đồng ý với Mỹ. Khi có những khác 

biệt, thậm chí bất đồng, chúng tôi sẽ bày 

tỏ và nói thẳng với các bạn Mỹ”.
30

 Với 

chủ trương đề cao bản sắc và lợi ích dân 

tộc, tăng cường sức mạnh và sự thống 

nhất EU, chính quyền Sarkozy không thể 

không tính tới những giới hạn vạch đỏ 

trong quan hệ với Mỹ: “Chiến dịch tranh 

cử của Sarkozy được đánh dấu bởi một 

biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc và chú 

trọng tới bản sắc dân tộc. Điều đó có thể 

loại trừ những thái độ trùng hợp quá lộ 

                                           
28

 François Bayrou, Chủ tịch đảng Liên minh vì 

nền dân chủ Pháp-UDF, Le Monde, ngày 

18/9/2007.  
29

 Hubert Védrine, Libération, ngày 24/9/2007. 
30

 Sarkozy, Trả lời tại buổi nói chuyện tại Trường 

Đại học Bunan (Nga), ngày 10/10/2007. 
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liễu về quan điểm với Mỹ”.
31

 Pháp và Mỹ 

vẫn tiếp tục có những khác biệt về phương 

thức thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa của 

Mỹ tại châu Âu, vấn đề bảo vệ môi trường 

và biến đổi khí hậu, chính sách đa dạng 

văn hóa, Tòa án hình sự quốc tế. Việc Mỹ 

liệt Đội Cận vệ cách mạng của I-ran vào 

danh sách các tổ chức khủng bố cũng 

không phải là một biện pháp được Pháp 

đánh giá cao.  

Một tiến trình “phi châu Phi hóa” 

Thay đổi lớn thứ hai liên quan đến 

chính sách châu Phi của Pháp. Tuy với 

Sarkoz: “Châu Phi vẫn sẽ là một ưu tiên 

cơ bản trong chính sách đối ngoại của 

chúng ta và là một trục trọng tâm trong 

chính sách hợp tác của EU”.
32

 Nhưng 

chính sách “phi châu Phi hóa” của 

Sarkozy thực sự là một sự thay đổi nền 

tảng của mối quan hệ Pháp-Phi. Ba lý do 

có thể lý giải cho sự thay đổi này. Thứ 

nhất, về phương diện cá nhân, Sarkozy 

không bị ràng buộc như các vị Tổng thống 

tiền nhiệm, đặc biệt là “Chirac, người 

Phi”, bởi những tình cảm sâu nặng vì lý 

do lịch sử hoặc bởi mạng lưới quan hệ cá 

nhân đặc biệt với các nhà lãnh đạo chủ 

chốt ở lục địa đen. Thứ hai, thực tế 40 

năm qua cho thấy hợp tác Pháp-Phi bị chi 

phối bởi quá nhiều các nhân tố “bí ẩn” đầy 

                                           
31

 Joseph Nye, L’Express, ngày 7/5/2007.  
32

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007.  

phức tạp, dẫn tới tình trạng không có hiệu 

quả. Thứ ba, dưới con mắt của một con 

người thực dụng như Sarkozy, trước sự 

xâm nhập mạnh mẽ của các nước Trung 

Quốc, Ấn độ, Mỹ, Bra-xin tại châu lục 

này, Pháp không còn thế và lực cả về 

chính trị, kinh tế và văn hóa như trước.  

“Phi châu Phi hóa” chính sách của 

Pháp, đó là từ bỏ những ràng buộc của 

gánh nặng lịch sử và mạng lưới quan hệ 

cá nhân, đó là xây dựng một mối quan hệ 

đối tác mới dựa trên sự tôn trọng, bình 

đẳng và cùng thắng. Chính sách này được 

Sarkozy khẳng định trong diễn văn ngày 

27/7/2007 tại Đa-ka, Xê-nê-gan: “Điều 

nước Pháp muốn làm với châu Phi, đó là 

nhìn thẳng vào sự thật, đó là thực hiện 

một chính sách sự thật và không còn là 

một chính sách bí ẩn nữa, là sự đồng phát 

triển, có nghĩa là một sự phát triển cùng 

chia sẻ. Điều nước Pháp mong muốn, đó 

là một chiến lược chung trong toàn cầu 

hóa, một chính sách nhập cư cùng thỏa 

thuận”. Mối quan hệ “cùng thắng” xuất 

phát từ nhu cầu của cả hai bên. Vì các lý 

do an ninh và phát triển, Pháp sẽ vẫn duy 

trì mức viện trợ cho châu Phi như trước 

(năm 2005, viện trợ của Pháp cho châu 

Phi chiếm 65,6% tổng viện trợ, 20/30 

nước được hưởng nhiều viện trợ nhất của 

Pháp là các nước thuộc châu Phi).
33

 Pháp 

                                           
33

 Bản tin thứ Năm, số 68, ngày 18/1/2007, Vụ 

Chính sách Phát triển, Tổng vụ Hợp tác quốc tế và 

Phát triển, Bộ Ngoại giao Pháp.  
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sẽ vẫn đảm nhiệm vai trò “sen đầm của 

châu Phi”, nơi đóng quân của 11.000 lính 

Pháp trong chức năng phòng ngừa, giải 

quyết xung đột và hòa giải.
34

 Pháp cần tới 

châu Phi nhằm thực hiện sáng kiến thành 

lập Liên minh Địa Trung Hải để thúc đẩy 

quan hệ đối tác chính thức EU-Bắc Phi vì 

an ninh, tự do và phát triển, đảm bảo 

nguồn an ninh năng lượng cho châu Âu và 

duy trì ảnh hưởng văn hóa, pháp ngữ tại 

khu vực. Sarkozy đã chọn hai nước Bắc 

Phi (An-giê-ri và Tuy-ni-di) là các điểm 

thăm đầu tiên ngoài khu vực châu Âu và 

chủ động đưa ra sáng kiến tổ chức phiên 

họp đặc biệt của HĐBA LHQ về an ninh 

và phát triển của châu Phi, nhân dịp Đại 

hội đồng LHQ lần thứ 62, tháng 9/2007.  

Quan hệ Pháp-Phi đang ở trong giai 

đoạn nhạy cảm. Trong con mắt của nhiều 

nước châu Phi và Ả-rập, hình ảnh và uy 

tín của nước Pháp hiện nay không còn như 

trước. Các nước này lo ngại trước chính 

sách đối ngoại thân Mỹ của Sarkozy, chủ 

trương  siết chặt chính sách nhập cư của 

chính phủ Pháp, nhất là đạo luật nhập cư 

và đoàn tụ gia đình vừa được Quốc hội 

Pháp thông qua. Họ không kỳ vọng vào 

một sự thay đổi quan hệ mang tính tích 

cực như Sarkozy nói, nhất là với việc 

Pháp từ bỏ sáng kiến của Chirac về ký kết 

Hiệp ước hữu nghị với An-giê-ri, quan 

điểm của Pháp trong một số cuộc khủng 

                                           
34

 Le Figaro, ngày 15/2/2007.  

hoảng tại Bờ Biển Ngà, Công-gô, vấn đề 

Tây Sa-ha-ra, thái độ phản cảm của 

Sarkozy đối với những thanh niên nhập cư 

gốc Phi quấy phá trật tự công cộng… Cựu 

Tổng thống Ma-li Alpha Oumar Konaré 

đã nhận xét: “Sarkozy cần hiểu biết rõ hơn 

về châu Phi”. Ông còn đi xa hơn khi đánh 

giá: “Diễn văn của Sarkozy tại Đa-ka gợi 

lại những tuyên bố đã cổ hủ của một thời 

đã qua”.
35

 Có thể nói đã bắt đầu một thời 

kỳ mới không mấy nồng thắm trong quan 

hệ Pháp-Phi. 

Một sự tái hòa nhập hoàn toàn trong 

cơ cấu tổ chức quân sự của NATO?  

Trong lĩnh vực phòng thủ, quan điểm 

của nước Pháp trước Sarkozy là tập trung 

xây dựng Liên minh phòng thủ châu Âu 

và các lực lượng quân sự phối hợp nhằm 

đảm bảo an ninh châu Âu. Vì vậy, Pháp 

đã từng tìm cách ngăn cản hình thức hợp 

tác về thể chế và các hoạt động xích lại 

gần nhau giữa EU và NATO, nhất là đối 

với các kế hoạch tác chiến. Pháp cũng đã 

từng chống lại việc mở rộng vai trò và 

hoạt động của NATO sang lĩnh vực can 

thiệp nhân đạo và xã hội. Sarkozy có quan 

điểm khác: Ông chủ trương cùng các nước 

đối tác xây dựng một chiến lược an ninh 

mới của châu Âu (thúc đẩy trở lại sáng 

kiến phòng thủ Saint Malo của Anh-Pháp, 

tăng cường tiềm lực của một châu Âu 

phòng thủ); gắn liền chính sách phòng thủ 

                                           
35

 Trả lời phỏng vấn Đài RFI ngày 27/7/2007.  
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châu Âu với củng cố sức mạnh phòng thủ 

tập thể của NATO; tích cực tham gia đổi 

mới NATO và cải thiện quan hệ giữa 

NATO-Pháp: “Ưu tiên phát triển chính 

sách phòng thủ của châu Âu song song 

với việc phối hợp với các lực lượng 

NATO. Pháp sẽ làm tất cả để phục vụ mục 

tiêu đó”.
36

 Sự thay đổi này nhằm xóa bỏ 

định kiến về lập trường chống chủ nghĩa 

Bắc Đại Tây Dương của Pháp trước đây, 

lấy lại niềm tin của các đối tác qua những 

sáng kiến của Pháp về phòng thủ và tiến 

tới một sự hòa nhập hoàn toàn của Pháp 

trong các cơ cấu quân sự của NATO. 

Những động thái mới đây cho thấy ý đồ 

của Pháp trở lại tham gia Bộ chỉ huy quân 

sự liên kết của NATO dưới sự chỉ huy của 

Mỹ, và hơn thế nữa, đóng một vai trò chủ 

đạo trong bộ máy chỉ huy các lực lượng 

NATO. Không những Sarkozy không còn 

nhắc tới ý định rút quân đội khỏi Áp-ga-

ni-xtan, mà còn chấp nhận điều máy bay 

chiến đấu Mirage của Pháp tham gia các 

cuộc ném bom chống quân Taliban, dự 

kiến tăng thêm lực lượng huấn luyện quân 

sự và viện trợ cho chính quyền Ka-bun 

hiện nay. Và đặc biệt, sự kiện mang ý 

nghĩa chính trị lớn là 4 sáng kiến do Pháp 

vừa đưa ra tại Hội đồng Bắc Đại Tây 

Dương của NATO nhằm tăng cường sự 

tin cậy , sự minh bạch và hợp tác giữa EU 

và NATO. 

                                           
36 Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại giao năm 

2007, ngày 27/8/2007.  

Cũng phải nói thêm rằng, vào những 

năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của Chirac, 

Pháp đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt  

quan hệ với Mỹ và đồng minh trong 

NATO. Pháp-Mỹ đã chặt chẽ phối hợp 

chặt chẽ trong những hoạt động quân sự 

tại Áp-ga-ni-xtan, Kosovo, hay việc giải 

quyết cuộc khủng hoảng Li-băng.  Những 

đóng góp khác của Pháp cũng rất đáng kể: 

năm 2006, Pháp đứng vị trí thứ 4 về 

khoản đóng góp vào ngân sách NATO 

(138 triệu EUR), duy trì 4050 lính Pháp 

trong Lực lượng gìn giữ an ninh (FIAS) 

của NATO và chiến dịch “Enduring 

Freedom” tại Áp-ga-ni-xtan, 2000 lính 

trong Lực lượng gìn giữ hòa bình (KFOR) 

của NATO tại Kosovo.  

“Bộ Ngoại giao, căn nhà của quyền 

con người”  

Tổng thống Sarkozy và Bộ trưởng 

Ngoại giao Kouchner đặc biệt quan tâm 

tới các vấn đề dân chủ và nhân quyền, coi 

đây là một trong những thế mạnh của 

ngoại giao Pháp và là một hướng hoạt 

động cần đẩy mạnh để đề cao vai trò của 

đất nước của “Tuyên ngôn về quyền con 

người”. Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Pháp 

có một Quốc vụ khanh phụ trách về quyền 

con người. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người được Sarkozy coi là “một cuộc đấu 

tranh để truyền bá các giá trị nền tảng” 

của Pháp. Kouchner đã xác định: “Bộ 

Ngoại giao, các Đại sứ quán Pháp ở nước 
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ngoài phải là những căn nhà của quyền 

con người”.
37

 Trong chính sách viện trợ 

và hợp tác, Pháp sẽ đặc biệt quan tâm tới 

những tiến bộ của đối tác trong lĩnh vực 

dân chủ nhân quyền: “Sự từ chối thẳng 

thừng đối với mọi thỏa hiệp với các nhà 

độc tài, dù đó là „những người bạn của 

Pháp‟, sự nhấn mạnh về quyền con người 

như là một thành tố trung tâm của chính 

sách đối ngoại, sự gắn bó với Ix-ra-en, sự 

xa lánh đối với Putin cho thấy độ vênh của 

ngoại giao Sarkozy so với ngoại giao 

Chirac, nếu không nói là sự đoạn tuyệt của 

chính sách đối ngoại mới so với các đời 

tổng thống trước”.
38

  

Nước Pháp của Sarkozy sẽ không ngần 

ngại công khai phản đối các trường hợp 

liên quan đến dân chủ và nhân quyền trên 

thế giới: “Ngoại giao lời nói giá trị hơn là 

ngoại giao im lặng. Ngôn từ có thể là vũ 

khí”
39

. Pháp là nước lên án mạnh mẽ các 

biện pháp cứng rắn của chính quyền quân 

sự Mi-an-ma đối với các cuộc biểu tình 

chống chính phủ mới đây. Sarkozy đã tiếp 

Thủ tướng chính phủ lưu vong Mi-an-ma 

và tuyên bố công  khai ủng  hộ chính phủ 

này, kêu gọi EU và các nước thông qua 

những biện pháp trừng phạt Răng-gun. 

Trong chuyến thăm chính thức Nga, 

                                           
37 Bernard Kouchner, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007.  
38

 Daniel Vernet, Le Monde, ngày  9/5/2007.  
39 Bernard Kouchner. Diễn văn Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007. 

Sarkozy đã gặp gỡ các tổ chức dân chủ 

nhân quyền, nói thẳng quan điểm của 

mình về tình trạng dân chủ tại Nga với 

Tổng thống Putin: “Không phải vì Trung 

Quốc và Nga là những cường quốc lớn mà 

người ta không dám tố cáo những vi phạm 

quyền con người tại đó”.
39

  

Những ý tưởng đột phá về Trung 

Đông 

 Tại Trung Đông, với thế mạnh “Pháp 

là một trong những nước hiếm hoi có thể 

nói rằng mình là bạn của cả Ix-ra-en và 

Pa-le-xtin”, Sarkozy tiếp tục chính sách 

cân bằng với mục tiêu đạt được giải pháp 

hòa bình cho cuộc xung đột Ix-ra-en - Pa-

le-xtin, thành lập hai Nhà nước độc lập, 

dân chủ và cùng chung sống hòa bình, 

đồng thời mong muốn đóng vai trò trung 

gian hòa giải cho toàn bộ các cuộc khủng 

hoảng tại khu vực. Vì nhiều lý do khác 

nhau, Pháp là nước Tây Âu có thể đảm 

nhiệm vai trò này một cách thuận lợi nhất.  

Khác với Chirac, Sarkozy lựa chọn một 

chính sách thực tế trong vấn đề Trung 

Đông. Ông ủng hộ cuộc đối thoại hiện nay 

giữa Thủ tướng Ix-ra-en và Tổng thống 

Pa-le-xtin, tích cực tham gia chuẩn bị Hội 

nghị quốc tế về Trung Đông theo sáng 

kiến của Mỹ vào tháng 11/2007. Trong 

vấn đề Li-băng, ông cân đối lại quan hệ 

với tất cả 14 bên xung đột, mời cả lực 

                                           
39

 Nicolas Sarkozy, “Nước Pháp, cường quốc 

tương lai”, Tạp chí Chính trị quốc tế, số 115, 2007.  
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lượng Herzbollah tham dự Hội nghị quốc 

tế tổ chức tại Paris. Đối với Xi-ri, ông đã 

thay thế chính sách chống Xi-ri của 

Chirac “Không có hòa bình ở Li-băng với 

Xi-ri” bằng lập trường coi Xi-ri là một bên 

đối thoại “Không có hòa bình nếu không 

có Xi-ri”, cử đặc phái viên thăm Xi-ri để 

thăm dò giải pháp hòa bình ổn định cho 

Li-băng.  

Chủ trương của Pháp trong vấn đề I-

rắc là đảm bảo sự thống nhất và hòa bình, 

tránh sự chia cắt đất nước, để cho người I-

rắc thiết lập, củng cố các thể chế chính trị 

và sớm tự cai quản đất nước, sớm được 

hưởng viện trợ kinh tế mà không có sự 

hiện diện quân sự của nước ngoài. Chuyến 

thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại 

giao Pháp tại I-rắc kể từ khi xảy ra cuộc 

chiến tranh cho thấy Paris ráo riết ủng hộ 

Mỹ, đồng thời mong muốn đóng một vai 

trò nhất định trong tiến trình hòa bình và 

ổn định sau chiến tranh tại nước này. Tuy 

nhiên, Pháp vẫn chủ trương không tham 

gia vào các hoạt động trên thực địa ngoài 

khuôn khổ của LHQ và bày tỏ mong 

muốn sớm được biết thời hạn rút quân đội 

nước ngoài khỏi I-rắc.  

Mục tiêu chính sách của Sarkozy trong 

cuộc khủng hoảng I-ran về cơ bản không 

thay đổi so với thời Chirac: tránh để xảy 

ra bùng nổ một cuộc khủng hoảng khu 

vực dẫn tới sự can thiệp quân sự của Mỹ 

hoặc Ix-ra-en vào nước này. Tuy nhiên, 

trong khi Chirac không tin vào hiệu quả 

trừng phạt kinh tế đối với I-ran và thiên về 

một chính sách ngoại giao hậu trường 

(thậm chí có lúc ông cố tình giảm mức độ 

trầm trọng của khả năng I-ran có vũ khí 

hạt nhân), thì Sarkozy lại công khai lên 

tiếng mạnh mẽ chống tiến trình làm giàu 

uranium: “Đối với tôi, việc I-ran có vũ khí 

hạt nhân là một điều không thể chấp nhận 

được”,
40

 tới mức không ngần ngại thông 

qua lời của Bộ trưởng Ngoại giao để cảnh 

báo I-ran về “giải pháp tồi tệ nhất là chiến 

tranh”. 

Cũng như Mỹ, Pháp tăng cường vận 

động thông qua một dự thảo Nghị quyết 

mới của HĐBA LHQ siết chặt các biện 

pháp trừng phạt kinh tế để tăng sức ép với 

I-ran, Pháp cũng đã yêu cầu các tập đoàn 

lớn như tập đoàn dầu khí Total, Tập đoàn 

Khí đốt Pháp (GDF) tẩy chay đầu tư tại I-

ran. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp còn tỏ ra 

táo bạo hơn: “Song song với việc tiếp tục 

và đẩy mạnh đàm phán, Pháp đã quyết 

định chuẩn bị cho các biện pháp trừng 

phạt của châu Âu ngoài khuôn khổ trừng 

phạt của Liên Hợp Quốc”.
41

 Với phương 

án này, người ta không thể không đặt câu 

hỏi phải chăng Pháp hé mở khả năng hành 

động theo kiểu Mỹ, ngoài khuôn khổ của 

                                           
40

 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại Hội nghị ngoại 

giao 2007, ngày 27/8/2007. 
41

 Phát biểu tại chương trình “Chất vấn” của Đài 

truyền hình RTL, LCI và báo Le Figaro ngày 

15/5/2007. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Các vấn đề Quốc tế 

67 Nghiên cứu Quốc tế - Số 70 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài 

ra, quan điểm của Kouchner về phản ứng 

của Pháp trước khả năng xảy ra một giải 

pháp quân sự cũng rất đáng lưu ý: “Làm 

sao có thể có được hiệu quả trong đàm 

phán nếu như một ngày nào đó chúng ta 

không có khả năng can thiệp cùng các 

đồng minh tại Tê-hê-ran?”.
42

  

Mối quan hệ phức tạp với Nga và 

Trung Quốc 

Trong quan hệ Pháp-Nga, các Tổng 

thống De Gaulle, Mitterrand, Chirac luôn 

được Nga coi là những người bạn, vì họ 

đại diện cho một ý tưởng về độc lập của 

châu Âu và của Pháp. Putin và Chirac đã 

xác định mối quan hệ hai bên là đối tác 

toàn diện và chiến lược. Trong một thời 

gian dài, nhất là vào thời điểm khủng 

hoảng I-rắc người ta đã nói tới sự hình 

thành của trục Pháp-Đức-Nga trong mối 

quan hệ quốc tế. Việc rời sân khấu chính 

trị của Chirac đã khiến Nga mất đi một 

liên minh cuối cùng ở châu Âu. Chuyến 

thăm Nga của Sarkozy (9-10/10/2007) cho 

thấy quan hệ giữa hai nước, tuy đã phần 

nào giải tỏa những nghi kỵ lẫn nhau, 

nhưng vẫn ở thời kỳ nguội lạnh. Sarkozy 

sẽ coi quan hệ Nga-Pháp là “ưu tiên”, 

mang tính “xây dựng” hơn là “hữu nghị”. 

Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng Nga-

                                           
42 Bernard Kouchner, “Ngoại giao Pháp, một công 

việc đối nội?”, Tạp chí Chính trị quốc tế, 11/2006. 

Mỹ, Putin không khỏi không nghi ngại về 

chủ nghĩa Bắc Đại Tây Dương và chính 

sách thân Mỹ của Sarkozy. Thêm vào đó, 

Nga khó chịu trước những chỉ trích công 

khai, sự can thiệp và thái độ kẻ cả của tân 

Tổng thống Pháp về dân chủ nhân quyền. 

Đồng thời mong muốn đóng vai trò trung 

gian hòa giải giữa Nga-Mỹ về chủ đề hệ 

thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu. 

Còn Putin đánh giá về triển vọng quan hệ 

song phương không mấy lạc quan: “Nước 

Pháp đã, đang và tôi hy vọng là sẽ tiếp tục 

là đối tác ưu tiên của Nga trong châu Âu 

và thế giới”, mặc dù Sarkozy đã tuyên bố: 

“Pháp là bạn của Nga và Nga có thể tin 

cậy vào tình bạn này”.
43

 Bất đồng quan 

điểm giữa hai nước thể hiện rõ nhất trên 

các vấn đề hạt nhân và trừng phạt I-ran, 

quy chế chính trị của Kosovo, dân chủ 

nhân quyền, trong đó có vấn đề Chex-nia, 

chính sách năng lượng của Nga.  

Trong quan hệ Pháp-Trung, quan hệ 

giữa hai nước đã đạt tới điểm đỉnh với 

Tuyên bố chung năm 2006 sau chuyến 

thăm Trung Quốc của Tổng thống Chirac. 

Hai bên cam kết thúc đẩy mối quan hệ 

“đối tác toàn diện và chiến lược” đã thỏa 

thuận từ 2004, mong muốn cùng “xây 

dựng một thế giới an toàn hơn, phồn vinh 

hơn, hài hòa hơn và đoàn kết hơn”. Ngân 

sách hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật 
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 Nicolas Sarkozy, Diễn văn tại trường Đại học 

Bauman (Nga), ngày 10/10/2007. 
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của Pháp dành cho Trung Quốc chiếm vị 

trí thứ hai tại châu Á, sau Việt Nam. Hai 

bên vừa tổ chức rất thành công “Năm 

Trung Quốc tại Pháp” và “Năm Pháp tại 

Trung Quốc”. Trong bối cảnh đó, Trung 

Quốc rất dè dặt đón nhận tin thắng cử của 

Sarkozy. Rõ ràng với những định kiến về 

khuynh hướng theo chủ nghĩa Bắc Đại 

Tây Dương, từ bỏ chủ nghĩa De Gaulle, vị 

tân Tổng thống không có được tình cảm 

và tín nhiệm mà Trung Quốc đã dành cho 

người tiền nhiệm. Ngoài ra, phong cách 

Sarkozy, nhất là “ngoại giao sự thật” khó 

có thể phù hợp với truyền thống văn hóa 

phương Đông. Quan hệ song phương khó 

tránh khỏi những cọ sát nhất định. Pháp 

quan tâm tới cách xử lý của Trung Quốc 

giữa lợi ích quốc gia và lợi ích chung của 

cộng đồng quốc tế, chính sách tiền tệ, sự 

lấn sân của Trung Quốc tại khu vực châu 

Phi, sự bành trướng chính sách dầu lửa, 

vấn đề dân chủ nhân quyền… Về dỡ bỏ 

lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc, 

Sarkozy cho rằng “đây là một việc có ý 

nghĩa rất đặc biệt, liên quan tới tình hình 

tôn trọng quyền con người tại nước này. 

Cần thảo luận với đối tác Trung Quốc 

theo hướng đó”.
44

 Việc một số chính 

khách Pháp khuyến cáo tẩy chay Đại hội 

Olympic 2008 tại Bắc Kinh là một ví dụ 

cho thấy tính phức tạp trong mối quan hệ 

này. Tuy nhiên, Trung Quốc có vai trò đặc 

                                           
44 Nicolas Sarkozy, Trả lời phỏng vấn báo Le 

Monde, ngày 16/4/2007.  

biệt quan trọng, với tư cách là 1 cường 

quốc trỗi dạy, trong đối thoại an ninh, 

chính trị ở LHQ, đàm phán tại Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) hay trao đổi 

văn hóa tại UNESCO. Vì thế Pháp coi 

việc triển khai quan hệ đối tác toàn diện 

và chiến lược Pháp-Trung Quốc và đối 

thoại EU-Trung Quốc là trụ cột trong 

quan hệ giữa hai nước hiện nay. Trước 

mắt, Pháp trông đợi vào chuyến thăm 

chính thức của Sarkozy tại Trung Quốc 

vào quý IV năm 2007, Hội nghị cấp cao 

Trung Quốc-EU vào dịp Pháp giữ cương 

vị Chủ tịch luân phiên của EU để đẩy 

mạnh quan hệ hợp tác theo hướng này. 

Quan hệ Việt-Pháp: hướng tới tầm 

cao chiến lược? 

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp 

trong bối cảnh mới đã được xác định qua 

chuyến thăm chính thức của Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp (30/9-

3/10/2007). Thủ tướng Việt Nam và các 

nhà lãnh đạo Pháp đã nhất trí cao “nỗ lực 

hợp tác để đưa quan hệ hai nước lên tầm 

cao mới mang tính chiến lược theo 

phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai 

nước đã thống nhất là quan hệ hữu nghị 

truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và 

tin cậy cho thế kỷ 21”.
45

 Tổng thống 

Sarkozy khẳng định Pháp sẽ luôn là người 
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 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn 

báo Nhân Dân, ngày 3/10/2007.  
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bạn thủy chung với Việt Nam. Thủ tướng 

Pháp François Fillon đánh giá: “Việt Nam 

là một trong những nước có hứa hẹn nhất 

của khu vực”. Ông cũng mở ra triển vọng 

làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song 

phương: “Những hiệp định và thỏa thuận 

ký kết giữa hai nước minh chứng rõ cho 

tầm quan trọng, sự sâu sắc, đa dạng của 

mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. 

Pháp mong muốn thiết lập đối thoại 

thường xuyên và hiệu quả về mọi lĩnh vực 

và tranh thủ sự hiện diện của hai nước tại 

Hội đồng Bảo an LHQ để đưa quan điểm 

hai bên gần gũi với nhau hơn về các vấn 

đề lớn liên quan đến sự cân bằng của thế 

giới”.
46

 Đại sứ Pháp Hervé Bolot tại Việt 

Nam cũng đã khẳng định “Việt Nam là 

đối tác ưu tiên hàng đầu của Pháp”, 

“chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng sẽ tăng cường đối thoại chính 

trị giữa hai bên, cũng như mối quan hệ 

song phương về văn hóa, kinh tế, công 

nghiệp, mối quan hệ đối tác về mọi 

phương diện”.
47

  

Tất cả còn ở phía trước 

Nếu như sự điều chỉnh chính sách đối 

ngoại là một tất yếu trong quá trình hình 
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 Thủ tướng François Fillon phát biểu tại cuộc họp 

báo ngày 1/10/2007. 
47

 Đại sứ Pháp Hervé Bolot, Trao đổi trực tuyến  

trên trên VietnamNet, ngày 17/9/2007. 

thành, thực thi và phát triển các quan hệ 

đối tác để thích ứng với những chuyển 

biến mau lẹ và khó lường của đời sống và 

hệ thống chính trị quốc tế, nền tảng chính 

sách đối ngoại của một quốc gia lại không 

thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều. 

Mọi sự chuyển hướng chính sách phải 

được đặt trong một tổng thể các điều kiện 

cần và đủ: những yếu tố lịch sử, văn hóa 

truyền thống, những mối quan hệ đan xen 

giữa các đối tác có liên quan, giữa lợi ích 

và nghĩa vụ, mối tương quan lực lượng, 

môi trường khu vực và quốc tế, phản ứng 

của các nước, sức mạnh và ảnh hưởng 

quốc gia, và đặc biệt là tác động của chính 

sách đối nội. 

Xét về các khía cạnh, con đường do 

Sarkozy phác thảo tuy mới ở giai đoạn sơ 

khai nhưng đã bắt đầu in dấu. Điều có thể 

khẳng định là việc Sarkozy đã nhấn chìm 

chủ nghĩa De Gaulle trong một tập hợp 

rộng rãi các thế lực cánh hữu, không thể 

không có ảnh hưởng đối với chính sách 

đối ngoại Pháp.  

Thay cho lời kết 

Hai dự báo dưới đây có thể gợi mở cho 

chúng ta một ý tưởng nhất định về con 

đường ngoại giao Sakozy. 

Đối với chính sách đối ngoại của 

Sarkozy, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Pháp 

Hubert Védrine đã nói: “Chính sách của 
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Sarkozy cảnh báo sự xuất hiện một liên 

minh phương Tây thần thánh tập hợp 

quanh Mỹ và chống lại các cực không 

phải phương Tây trên thế giới, trong bối 

cảnh chung của chủ nghĩa khủng bố Hồi 

giáo. Việc đó sẽ đưa thế giới vào viễn 

cảnh của sự va chạm giữa các nền văn 

minh như Samuel Huntington đã cảnh  

báo”.
48
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 Hubert Védrine, Le Monde, ngày 5/9/2007. 

Còn về tương lai của chính sách đối 

ngoại Sarkozy thì sao? Daniel Vernet, cây 

xã luận của báo Le Monde dự báo: “Sau 

một thời gian đầu lưỡng lự, tìm hiểu và 

thử nghiệm, chính sách đối ngoại sẽ được 

vị tân Tổng thống in đậm dấu ấn của 

mình, để rồi sau đó sẽ trở lại với những 

đường nét cơ bản của chính sách đối ngoại 

Pháp vào những năm 60”.
49
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 Daniel Vernet, Le Monde, ngày 7/5/2007.  


